
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoe meer ik de stilte aandurf, 

hoe meer ik hoor en versta. 
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  1 
Oneindigheid 

 

Uitkijkend over het wad, op het einde van de dag, 

bekruipt me een gevoel van lichte huiver en ontzag.  

Ik sta hier niet alleen aan de grens van het land  

– de wereld zelf houdt hier op. 
 

Wat is daar achter die uitgestrekte horizon  

die in zichzelf lijkt te verdwijnen? 

Wat zal er gebeuren wanneer ik durf te gaan  

waar geen grond is voor mijn voeten,  

geen houvast voor mijn vorsende verstand? 
 

Kijk naar de einder, kleine mens, en voel het leven 

zachtjes kloppen. De huivering die je ervaart is die van 

het grootse weten: wat je buiten ziet is diep in jou.  

De oneindigheid waarvan je hier niet weg kunt kijken 

is die van je eigen ziel. 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

  7 
Sporen 

 

Eenvoudig en helder staan de strepen op de boom, 

boven wit en onder rood. Getrokken met een ruwe 

kwast, wijzen ze pelgrims de weg –  

dag aan dag aan dag. 

 

Twee simpele, ruwe strepen verbinden Pieterburen 

met de St. Pietersberg en nog veel verder, over de 

Alpen, voorbij aan Rome.  

Je kunt van hier naar bijna overal. 

Dank aan al die mensen die gratis en voor niks hun 

stille tekens plaatsten voor al die onbekenden. 

 

Zo wordt een mijmerijtje tot een wens en stil gebed: 

dat de sporen die ik nalaat anderen mogen helpen  

bij het vinden van hun weg. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

  9 
Stenenkring 

 

Voorbij het Ballooërveld ligt een wijde kring van 

stenen in het weideland, als het speelvlak van een spel 

van heden en verleden. 

 

In de taal van hunebed en Stonehenge fluistert deze 

plaats van oeroude geheimen.  

Wolken werken mee met de verbeelding en 

vermommen zich als gebergte op de achtergrond. 

 

Ik zie mensen dansen rond de kring:  

mannen, vrouwen, kinderen, hand in hand, gekleed in 

’t wit met bloemenkransen in hun haar. Ze vieren het 

leven en de geschenken van Moeder Aarde.  

Ze weten nog dat wij haar kinderen zijn  

en vragen ons dat weer te leren. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

31 
Schoonheid 

 

Betoverend is de schoonheid van de groenzwarte 

takken met de vers gevallen sneeuw. Nu de elementen 

hun eigen spel spelen, met regels van pure poëzie en 

onverwachte genade, moet ik m’n best doen te 

beschrijven wat ik feitelijk zie. 

 

Ik ontwaar een uitnodigend labyrint van wonderen, 

herken de delicate structuren van hersenweefsel van 

het Universum, waar ik als een ijle gedachte doorheen 

mag zweven – moeiteloos en vol van vreugde.  

 

De sneeuw heeft het mysterie van het leven  

echter niet geschapen.  

Ze maakt eenvoudig zichtbaar wat er altijd is,  

iedere dag en ieder uur. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

41 
Sssssst… 

 

In Venlo staat een monnik vriendelijk om  

stilte te vragen, maar het winkelend publiek  

ziet hem zo vaak niet staan. 

 

Steeds meer mensen raken het spoor bijster  

terwijl ze krampachtig proberen het tempo van onze 

jachtige samenleving bij te benen: ‘prestéren, méér  

en altijd beter!’ Velen luisteren naar de  

schreeuwers van het grote gelijk. 

 

‘Zoek de stilte die bezielt’, zo staat er op de sokkel 

geschreven. Maar de monnik is een overblijfsel uit een 

lang vervlogen tijd waar hooguit minzaam om 

geglimlacht wordt. 

 

Sssssst… 
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