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02. Wie ben ik? 
	1.
	Welkom
· Muziek vooraf: The Dawning of the Day – Laurie Rasmussen  (2.50 min)

0

	2.
	Titel
‘Alles wat goed is, alles wat gelukkig maakt, het kome over ons en het kome over onze wereld.

Welkom rond het Open Vuur, symbool van ons verlangen waarachtig te leven en onszelf te kunnen zijn.’
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	3.
	Sterrenhemel
‘Kijk ik naar de hemel, het werk van uw handen,

de maan en de sterren door u daar bevestigd,

wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar haar omziet?’

Psalm 8:4-5
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	4.
	Leeuw met welp
‘Eens zag een leeuw aan de rand van de woestijn een leeuwenjong spelen met een paar schapen. De kudde had zich over het beestje ontfermd. Het leeuwtje wist niet wie hij werkelijk was. Tot zijn stomme verbazing zag de grote leeuw dat het welpje voor hem op de loop ging. Hij was net zo bang voor hem als de schapen. De leeuw sprong midden tussen de dieren en zei: ‘Halt,’ maar ze sloegen dodelijk verschrikt op de vlucht en het kleine leeuwtje ook. De leeuw rende achter het welpje aan en toen hij het had ingehaald, zei hij: ‘Ik wil met je praten.’ 

Het jong zei: ‘Ik sta over mijn hele lijf te trillen, ik ben bang. Ik vind het vreselijk om zo vlak bij u te staan.’

De leeuw zei: ‘Waarom loop je hier rond met de schapen? Jij bent zelf een kleine leeuw.’
‘Nee,’ zei het beestje, ‘Ik ben een lammetje. Laat me met de schapen meegaan.’

‘Kom mee,’ zei de leeuw, ‘Voor ik je laat gaan, zal ik je laten zien wat je bent.’

Bevend liep het leeuwenwelpje achter de grote leeuw aan naar een poel. Terwijl hij op hun spiegelbeeld in het water wees, zei de leeuw: ‘Kijk nu eens goed naar mij en kijk dan eens naar jezelf. Lijken we niet erg veel op elkaar? Jij bent geen schaap. Je bent een leeuw.’

Misleid als we zijn door het leven, zijn we niet voorbereid op de waarheid en verzetten we ons er tegen. Weerspiegelt het beeld zich eenmaal in het meer van het hart, dan komt het inzicht vanzelf.’ 

(De fabel van de leeuw – Inayat Khan)
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	5.
	Figuur met maskers
· Muziek: Dawning is the day – Moody Blues (4.22 min) 

Afspelen tijdens deze en volgende drie dia’s 



	6.
	Figuur met maskers + songtekst

	7.
	Figuur met maskers + songtekst

	8.
	Figuur met maskers + songtekst


	9.
	Jongeman aan het water
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	10.
	Kaarsjes-hart
· May it Be – Enya – Classic Guitar Cover  (3.48 min)

‘Moge alle levende wezens gelukkig en veilig zijn.’
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‘Dat je de weg mag gaan die je goed doet.

Dat je gaandeweg steeds meer ontdekken mag wie en wat je bent en dat je daar trouw aan mag zijn.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.’
(Naar Andries Govaart)
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	11.
	Graag tot ziens bij het Open Vuur
Thema volgende week: 

· Muziek: The Dawning of the Day – Laurie Rasmussen  (2.50 min)




The Dawning of the Day – Laurie Rasmussen  (2.50 min):

https://www.youtube.com/watch?v=0dlwtD8dkrg
Dawning is the day – Moody Blues (4.22 min):

https://www.youtube.com/watch?v=Ce3ym7PnXRs
May it Be – Enya – Classic Guitar Cover  (3.48 min)

https://www.youtube.com/watch?v=nzBw-Hpt7tc
