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46. Wees het licht
	1.
	Welkom

· Muziek vooraf: Light of the World - Lauren Daigle (4.19 min)
0

	2.
	Titel
‘Alles wat goed is, alles wat gelukkig maakt, het kome over ons en het kome over onze wereld.

Welkom rond het Open Vuur, symbool van ons verlangen naar licht - licht voor onze wereld, licht voor wie ons lief zijn, licht voor onszelf en licht ook ín onszelf.
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	3.
	Kapel met licht
Jezus van Nazareth, door velen gezien als het licht van de wereld, zei het klip en klaar: ‘Jullie zijn het licht van de wereld… JIJ bent het licht van de wereld…’ 
Loop er niet voor weg.
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	4.
	Meisje met lichtjes
· Muziek: Prelude to Mass - Flute and Pipe Organ - Bach Cantata 56 (2.55 min)
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	5.
	Gezicht jongen met licht- en schaduwstrepen
Tekst ‘Als de zon’   z.o.z.

· Muziek: Michel Pépé - Le Mantra du Coeur (5.37 min)
15

	6.
	Kind met lantaarn
23

	7.
	Kaarsjes

· Muziek: Angel's Nest - Peter Kater (4.36 min) 
‘Moge alle levende wezens gelukkig en veilig zijn.’
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‘Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt.

Dat je licht mag vinden voor jezelf, 

voor degenen die je lief zijn en voor onze wereld.

Dat je het licht ook in jezelf ontdekken mag 

en dat je het durft te laten schijnen.
Dat de aarde je draagt.

Dat je gaat in het licht en dat de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.’

(Naar Andries Govaart)
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	8.
	Graag tot ziens bij het Open Vuur

· Muziek: Light of the World - Lauren Daigle (4.19 min)



Light of the World - Lauren Daigle (4.19 min)
https://www.youtube.com/watch?v=dCRunZGYBi4
Prelude to Mass - Flute and Pipe Organ - Bach Cantata No 156 (2.55 min)
https://www.youtube.com/watch?v=IxjGvdAqaRY
Michel Pépé - Le Mantra du Coeur (5.37 min)
https://www.youtube.com/watch?v=PRPe-rIxkvs&list=RDEM7Y3YfWCX91xBxkpLdXDrSg&index=9
Angel's Nest -Peter Kater (4.36 min)
https://www.youtube.com/watch?v=mDs6khy_yAQ&list=RDEM7Y3YfWCX91xBxkpLdXDrSg&index=37
ALS DE ZON

‘Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:

‘Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten?

Maar waarom zou je dat niet zijn?

Je bent een kind van God!

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.

Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen

hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander

de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,

zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.’

Marianne Williamson
Deze tekst is bekend geworden door Nelson Mandela die hem uitsprak bij zijn inauguratie als president van Zuid-Afrika (1994).
