De Ware Mens 

Hij wiens geest niet meer in het Ondoorgrondelijke wortelt, moet leven vanuit de oorspronkelijkheid van zijn hart. 

Hij wie de oorspronkelijkheid heeft verloren, moet leven vanuit de liefde. 

Wie niet meer vol liefde kan leven, moet tenminste rechtvaardig handelen. 

Wie zelfs dat niet meer kan, moet zich laten leiden door zeden en gewoonten. Het afhankelijk worden van de heersende moraal is echter de onderste trede der zedelijkheid en duidt reeds op verval. 

Wie dan nog meent zijn hart te kunnen vervangen door zijn verstand, is een dwaas. 

Bedenk daarom: De ware mens volgt een innerlijke wet en geen uiterlijk gebod. Hij drinkt uit de bron en niet van het water dat afvalstoffen met zich voert. 

Hij is altijd in contact met de Oorsprong. 
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