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‘Mijn leven is een ondeelbaar geheel en al mijn bezigheden vloeien in elkaar over; en alle vinden zij hun oorsprong in mijn onverzadelijke liefde voor de mensheid.’

‘Je moet naar mijn leven kijken, naar hoe ik eet, zit, praat, mij in het algemeen gedraag. De som van al die dingen is mijn godsdienst.’

‘Liefde eist nooit, maar geeft voortdurend. Liefde is altijd tot lijden bereid, koestert nooit wrok, neemt nooit wraak

‘Een mens kan niet juist handelen op één terrein van zijn leven, terwijl hij bezig is verkeerd te handelen op enig ander terrein. Het leven is één ondeelbaar geheel.’ 

‘Ik ben tegen geweld omdat het goede dat het schijnbaar uitricht slechts van tijdelijke aard is; het kwaad dat het doet is blijven.’

‘De waarheid zetelt in ieder mensenhart; men moet haar dáár zoeken en zich door de waarheid laten leiden zoals men haar opvat. Maar niemand heeft het recht anderen te dwingen om te handelen volgens zijn eigen opvattingen van de wereld.’

‘Wat de ene mens misschien een waarheid toeschijnt zal vaak de andere voorkomen als een onwaarheid. Maar daarover hoeft de zoekende zich geen zorgen te maken. Wanneer er oprechte inspanning is, komt het besef dat de ogenschijnlijk verschillende waarheden zijn als de talloze en ogenschijnlijk verschillende bladeren van één boom.’

‘Ik acht mijzelf niet in staat enig wezen op aarde te haten. Via een lange weg van discipline door gebed ben ik meer dan veertig jaar geleden opgehouden nog iemand te haten. Ik weet dat dit een boude bewering is. Niettemin zeg ik het in alle eenvoud.’

‘Er zijn idealen waarvoor ik bereid ben mijn leven te geven. Er is echter geen ideaal waarvoor ik bereid ben te doden.’

‘Ik geloof dat het spiritueel gewin van één mens een gewin is voor de hele wereld en dat de val van één mens in dezelfde mate een val betekent voor de hele wereld. Ik help mijn tegenstanders niet zonder tegelijkertijd mijzelf en mijn medewerkers te helpen.’

‘Je kunt er de naam aan geven die je maar wilt, maar datgene wat je de grootste troost biedt temidden van de zwaarste beproevingen is God.’

‘Bange mensen zoeken hun kracht maar al te graag in de massa. Dapperen van geest scheppen er eer in alleen te vechten.’

‘Voor de geweldloze mens is de hele wereld één familie. Daardoor zal hij niemand vrezen. Noch zullen anderen hem vrezen.’

‘De simpelste dingen hebben soms de eigenaardigheid zich als de moeilijkste aan ons voor te doen. Als onze harten geopend waren, zouden we geen moeilijkheden kennen.’ 

‘Het lijdt voor mij geen enkele twijfel dat elke man of vrouw hetzelfde kan bereiken als ik, als hij of zij zich evenveel inspanning wil getroosten met evenveel hoop en geloof.’ 

‘Ik zal jullie een hulpmiddel geven. Telkens wanneer je in twijfel verkeert of wanneer je ego je te machtig wordt, probeer dan dit: Haal je het gezicht voor de geest van de armste, meest hulpeloze mens die je ooit hebt gezien en vraag je af of de stap die je overweegt te nemen voor hem van enig nut is. Zal hij er iets bij kunnen winnen? Zal hij er de macht over zijn eigen leven en bestemming door terugkrijgen? Met andere woorden, zal het bijdragen aan het voeden van lichamelijk, maar ook van spiritueel hongerende mensen?
Dan zul je merken dat je twijfels en je ego wegsmelten.’
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