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39. Je Bron
	1.
	Welkom

· Muziek vooraf:  Amy Dickson – Pavane (3.53 min)

0

	2.
	Titel
‘Alles wat goed is, alles wat gelukkig maakt, het kome over ons en het kome over onze wereld.

Welkom rond het Open Vuur, symbool van ons verlangen naar wat leven geeft en wat ons gaande houdt. Vandaag staan we stil bij wat je bron zou kunnen zijn - en misschien wel is. Je bron van leven. Je bron van troost. Je bron van vertrouwen. Je bron van vreugde. Je bron die je gaande houdt.
· Geluid van stromend water en vogels (1.20 min)
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	3.
	Waterput 
In de Bijbel (of: In oude verhalen/tradities) is de bron niet alleen de plek om leven gevend water te putten, maar ook een plaats waar belangrijke ontmoetingen plaats vinden en waar iets nieuws begint. Gelukkig wie zo’n bron vindt. Gelukkig wie zo’n bron ook in zichzelf ontdekt. 
6

	4.
	Weerspiegelend water in de bron
Op 20 juli 1944 schreef Etty Hillesum in haar dagboek: ‘En ergens ben ik zó licht vanbinnen, zo zonder enige verbittering en heb zoveel kracht en liefde in me. Ik wil zo graag blijven leven om de nieuwe tijd te helpen voorbereiden en om dat onverwoestbare in mij behouden over te dragen naar de nieuwe tijd, die zeker zal komen. Ze groeit immers al in mij, iedere dag. Ik voel het toch?’
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	5.
	Mediterend voor een fontein
‘U was binnen, maar ik zocht u buiten..’ (Aurelius Augustinus, 354-430)
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	6.
	Licht over het borrelende water
· Veel te laat heb ik jou liefgekregen – Trijntje Oosterhuis (3.10 min)
14

	7.
	Waterlelie
23

	8.
	Kaarsjes

· Muziek  Vangelis - Rachel's Song (Blade Runner) SUNSET (4.10 min)

‘Moge alle levende wezens gelukkig en veilig zijn.’
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‘Dat je de Bron van je leven herkennen mag in liefde, in schoonheid, in goedheid. In de mensen om je heen en ook diep in jezelf. Dat je je laven mag aan je Bron zodat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,

Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.’

(Naar Andries Govaart)
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	9.
	Graag tot ziens bij het Open Vuur

· Muziek: Amy Dickson – Pavane (3.53 min)



	10.
	


Amy Dickson – Pavane (3.53 min)

https://www.youtube.com/watch?v=g-qlv4iwk2Q
Vangelis - Rachel's Song (Blade Runner) SUNSET (4.10 min)
https://www.youtube.com/watch?v=lDuZaF6w2us
Veel te laat heb ik jou liefgekregen – Trijntje Oosterhuis (3.10 min)

https://www.youtube.com/watch?v=2H2VYFDlH_Y
Veel te laat heb ik jou liefgekregen

door Huub Oosterhuis (naar Aurelius Augustinus, 354-430)

Veel te laat heb ik jou liefgekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou liefgekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heengebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

