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32. Faalkunst
	1.
	Welkom

· Muziek vooraf:  Lavina Meijer – Nuvole Bianche (3.00 min)
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	2.
	Titel
‘Alles wat goed is, alles wat gelukkig maakt, het kome over ons en het kome over onze wereld.

Welkom rond het Open Vuur, symbool van ons verlangen naar geslaagd en zinvol leven. Vandaag staan we stil bij mislukken en falen – en bij de kansen die dat biedt.
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	3.
	Gloeilamp
Voordat Thomas Edison de gloeilamp uitvond, ging het talloze keren mis. Daarover zei hij later: 

Ik heb niet gefaald. Ik heb vele manieren gevonden die niet werkten. Uitproberen en falen zijn onderdeel van het vinden van oplossingen.
· Muziek: Lavina Meijer speelt Philip Glass (3.12 min)
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	4.
	Post-its
De beroemde Post-its zijn bijvoorbeeld een gevolg van lijm, die maar aan een zijde goed bleef plakken. Falen is ontdekken welk pad doodloopt en kijken naar wat er overblijft. In plaats van mislukkingen te zien als een probleem, kun je ze ook zien als een onderdeel, een stukje van de weg die je aflegt naar een nieuw doel of een nieuwe mindset. Blijf nieuwe wegen uitproberen, uiteindelijk blijft de goede weg over. 
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	5.
	Jonge monnik
Een jonge monnik kwam eens bij zijn overste: ‘Vader’, zei hij, ‘ het is beter dat ik het klooster verlaat,, want ik heb duidelijk geen roeping om monnik te zijn. 
Toen de oudere monnik hem vroeg waarom, antwoorde hij: ‘Ondanks dat ik me voorneem om dagelijks goedgehumeurd, kuis en sober te zijn, blijf ik maar zondigen. Daarom voel ik me niet geschikt voor het kloosterleven.’
Vader abt keek hem vol liefde aan en zei: ‘Broeder, dit is het monastieke leven: ik sta op en ik val, ik sta op en ik val, ik sta op en ik val en ik sta weer op.’
De jonge monnik bleef en hield vol. 
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	6.
	Slak
· Muziek: I want back down – Tom Petty – Cover: Whiterfall (4.10 min)

16

	7.
	Leren fietsen
23

	8.
	Kaarsjes

· Muziek  Don’t give up – Peter Gabriel – Instrumental (4.02 min)
NB: Muziek begint zacht maar zwelt aan: hoogtepunt op 3.30 min

‘Moge alle levende wezens gelukkig en veilig zijn.’
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‘Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt.

Dat je je falen niet als mislukken mag zien, maar als kansen om te groeien en nieuwe wegen te gaan.
Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.’

(Naar Andries Govaart)
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	9.
	Graag tot ziens bij het Open Vuur

· Muziek:  Lavina Meijer – Nuvole Bianche (3.00 min)



Thema en teksten zijn ontleed aan het gelijknamige boekje van Mirjam van der Vegt. 
Lavina Meijer – Nuvole Bianche (3.00 min)

https://www.youtube.com/watch?v=45CVILu4SL0
Lavina Meijer speelt Philip Glass (3.12 min)

https://www.youtube.com/watch?v=hV2-zFh3tAU
I want back down – Tom Petty – Cover: Whiterfall (4.10 min)

https://www.youtube.com/watch?v=lzxZ3DU_CoI
Don’t give up – Peter Gabriel – Instrumental (4.02 min)
https://www.youtube.com/watch?v=J-J7KcOi9uw
