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49. De kunst van ongelukkig zijn – Dirk de Wachter
	1.
	Welkom

· Muziek vooraf: Magna Carta Cartel - Attending Midnight Screen (4.13 min)
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	2.
	Titel
‘Alles wat goed is, alles wat gelukkig maakt, het kome over ons en het kome over onze wereld.

Welkom rond het Open Vuur, symbool van ons verlangen naar een leven dat de moeite waard is en dat vreugde geeft. 

We staan stil bij woorden van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Hij zegt dat het belangrijk is om te leren gaan met tegenslag en ongeluk. En daarbij pleit hij voor de rijkdom van de kleine ‘gewonigheid’.
2

	3.
	Figuur, uitkijkend vanaf een balkon
‘Er is veel te doen rond geluk, methodes om nog gelukkiger te worden dan we al zijn. Alles moet fantastisch en leuk en jong en mooi en slim en onkwetsbaar zijn. Maar dat kan niet. Het leven is gewoon af en toe lastig, ook als je het goed hebt. De kunst van het leven is niet zozeer om gelukkig te zijn – dat kunnen we wel. De ware kunst is ook met ongelukkigheid te kunnen leven.’
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	4.
	Figuur in een drukke straat
‘Juist als we onze ongelukkigheid kunnen delen en daar iets mee kunnen doen met onze medemensen, onze geliefden, ontstaat er verbinding. Verdriet is een ding met stekels die je niet zomaar kunt afsnijden. Het enige wat je kan doen is de stekels omzwachtelen met verhalen, windsels, pleisters. Geef er woorden aan, ook voor jezelf. Tot de stekels niet meer prikken. Tot je het verdriet bijna koesterend kunt meenemen.’
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	5.
	Drie jongeren in museum voor schilderijen van verdriet 
· Muziek: Someone You Loved (Piano/Cello) The Piano Guys (3.20 min)
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	6.
	Twee vrouwen aan het water
‘Liefde gaat over doodgewone dingen die ongelofelijk zijn. Over gewoon samen een ritje maken in de auto, samen stil staan en naar de bladeren luisteren. Het klinkt melig, maar dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. De ongelofelijke vervulling van de liefdevolheid van mensen, die zit niet in dure ervaringen. Ware liefde vind je niet in een bubbelbad op een tropisch eiland. Daar wordt je huid rimpelig van en je hersenen week. Ik pleit niet voor de saaiheid van de dingen, maar voor de pracht van de gewonigheid. Dankbaar en aandachtig zijn - in doodgewone dingen de grootste schoonheid vinden.’
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	7.
	Kinderhanden met emmer met viooltje
· Muziek: 2CELLOS - Chariots of Fire [OFFICIAL VIDEO] (3.35 min)
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	8.
	Kaarsjes

· Muziek:  Vangelis - Rachel's Song (Blade Runner) SUNSET (4.30 min)
‘Moge alle levende wezens gelukkig en veilig zijn.’
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‘Dat je de weg mag gaan die je goed doet.
Dat je om kunt gaan met tegenslag en ongeluk.

Dat je weer opstaat wanneer je toch valt.
Dat je rijkdom mag ervaren in het kleine en in het gewone.
Dat je weet dat de aarde je draagt.

Dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.’

(Naar Andries Govaart)
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	9.
	Graag tot ziens bij het Open Vuur

· Muziek: Magna Carta Cartel - Attending Midnight Screen (4.13 min)



Magna Carta Cartel - Attending Midnight Screen (4.13 min)
https://www.youtube.com/watch?v=x-styXG-yD0
Someone You Loved (Piano/Cello) The Piano Guys (3.20 min)
https://www.youtube.com/watch?v=qMG1BXo8Asg
2CELLOS - Chariots of Fire [OFFICIAL VIDEO] (3.35 min)
https://www.youtube.com/watch?v=sxIo28DzKGw
Vangelis - Rachel's Song (Blade Runner) SUNSET (4.30 min)
https://www.youtube.com/watch?v=lDuZaF6w2us
