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36. Gelukkig ben je – Jezus van Nazareth
	1.
	Welkom

· Muziek vooraf: J. S. Bach: Jesu, Joy of Man's Desiring (2.40 min)
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	2.
	Titel
‘Alles wat goed is, alles wat gelukkig maakt, het kome over ons en het kome over onze wereld.

Welkom rond het Open Vuur, symbool van ons verlangen naar geluk en een zinvol bestaan.
Vandaag staan we stil bij de aanwijzingen die Jezus van Nazareth geeft voor een leven dat betekenis heeft en gelukkig maakt.
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	3.
	Kind met vlinder op stenen
Gelukkig ben je wanneer je weet van eenvoud en van de waarde van kleine dingen.

Gelukkig ben je wanneer je pijn kunt voelen en anderen toe durft te laten in je verdriet.
· Muziek: Beati voi poveri – Taize - Fragment (0.25 min)
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	4.
	Kind met pijnlijke arm
Gelukkig ben je wanneer je je zachte kanten durft te ontwikkelen en kwetsbaar kunt zijn.

Gelukkig ben je wanneer je intens verlangt naar een betere wereld, naar gerechtigheid voor iedereen.
· Muziek: Beati voi poveri – Taize - Fragment (0.25 min
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	5.
	Kleurrijke kinderhanden
Gelukkig ben je wanneer je je hart kunt laten spreken, royaal en lief kunt zijn, je handen uit kunt strekken naar mensen die jou nodig hebben.

Gelukkig ben je wanneer je hart zuiver is en je gaat voor waar je ten diepste in gelooft.
· Muziek: Beati voi poveri – Taize - Fragment (0.25 min
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	6.
	Kind geeft bloem aan soldaat
Gelukkig ben je als je uit bent op vrede, zowel in je eigen kring als in de grote wereld om je heen.

Gelukkig ben je wanneer je zo vergroeid bent met je idealen dat niemand ze je af kan nemen en je desnoods bereid bent de prijs van minachting en mishandeling te betalen.   
· Muziek: Beati voi poveri – Taize - (4.45 min)
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	7.
	Kind met knuffel onder een boom
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	8.
	Kaarsjes

· TAIZÉ - "Ubi caritas Deus ibi est" (3.55 min)

‘Moge alle levende wezens gelukkig en veilig zijn.’
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Dat je de weg mag gaan die je goed doet.

Dat je ontdekt waarin je geluk kunt vinden.

Dat je weet van eenvoud en de waarde van kleine dingen.

Dat je zuiver van hart mag zijn en kwetsbaar durft te wezen.

Dat je verlangt naar een betere wereld en je inzet voor vrede.


Dat de aarde je draagt.

Dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.’

(Naar Andries Govaart)
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	9.
	Graag tot ziens bij het Open Vuur

· Muziek: J. S. Bach: Jesu, Joy of Man's Desiring (2.40 min) 




J. S. Bach: Jesu, Joy of Man's Desiring (from Cantata 147) - Per-Olov Kindgren (2.40 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=NBrCa6GXzrU
Beati voi poveri – Taize - Fragment (0.25 min)  (4.45 min)
https://www.youtube.com/watch?v=n_bxyStpEEw
TAIZÉ - "Ubi caritas Deus ibi est" (3.55 min)
https://www.youtube.com/watch?v=TQzQEsRbDU4
(Bron: Matteüs 5:1-12; bewerking Dirk van de Glind)
