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30. Grenzen
	1.
	Welkom

· Muziek vooraf:  Hoping for a miracle – Whalebone (3.40 min)
0

	2.
	Titel
‘Alles wat goed is, alles wat gelukkig maakt, het kome over ons en het kome over onze wereld.

Welkom rond het Open Vuur, symbool van ons verlangen onze eigen weg te gaan in een samenleving waar we rekening houden met elkaar.
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	3.
	Over het hek
Niet elke grens is terecht of heilzaam en sommige moet je welbewust achter je laten. Het vraagt wijsheid en moed te ontdekken welke dat zijn.
· Muziek: I want to break free – Queen // Kirsten Agresta Copely, Harp (2.00 min)
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	4.
	Man met vingers in de oren
Grenzen hebben een te negatief imago. We vatten ze gemakkelijk op als een inperking van onze vrijheid: ‘Wie ben jij om voor mij te bepalen hoe ver ik gaan mag?’
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	5.
	Vreugde der Wet
Joden kennen het feest ‘Vreugde der Wet’ waarbij ze met de Thorarol op de schouder hossend over straat gaan. Voor hen zijn de tien geboden geen dwingend keurslijf, maar aanwijzingen voor een zinvol bestaan. Ze dienen niet om onze vrijheid te beknotten maar om haar te beschermen: een vangrail naast de snelweg van het leven.
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	6.
	Voetbalveld

Grenzen geven de ruimte aan voor het spel – de meeste veldsporten zouden onmogelijk zijn zonder afbakenende lijnen. En ook een leefbare samenleving kan niet zonder.
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	7.
	Meisje lopend langs hek

Het is belangrijk te ontdekken waar je eigen grenzen liggen. Ga er zelf niet overheen en laat ook anderen niet over jouw grenzen gaan.
Heilzame grenzen helpen je verder op de weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling.

· Muziek: The Invitation – Jami Sieber (3.35 min)
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	8.
	Brug
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	9.
	Kaarsjes

· Muziek  Comptine dún autre éte’- gitaar (5.37 min)
‘Moge alle levende wezens gelukkig en veilig zijn.’
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‘Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
Dat je gaandeweg ontdekken mag waar jouw grenzen liggen.

Dat je je eigen grenzen respecteert – en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede.’

(Naar Andries Govaart)
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	10.
	Graag tot ziens bij het Open Vuur

· Muziek: Hoping for a miracle – Whalebone (3.40 min)




Hoping for a miracle – Whalebone (3.40 min)
https://www.youtube.com/watch?v=pbRS2QRoT0E
I want to break free – Queen // Kirsten Agresta Copely, Harp (2.00 min)
https://www.youtube.com/watch?v=7G6an5Or28w
The Invitation – Jami Sieber (3.35 min)
https://www.youtube.com/watch?v=jMHKUeVL-04&list=PLUsGJCiZK63CF9mJr06bFnySdf_7PgzcZ&index=25
Comptine dún autre éte’- gitaar (5.37 min)
https://www.youtube.com/watch?v=zLM3F2jQNfo
