
 
 

 
 
 
 
ΨLogica brengt je van A naar B. 
Verbeelding brengt je overal.Ω  
 

Albert Einstein (1879-1955) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Einstein dreigde 

vast te lopen in zijn theorievorming 

ging hij piano of viool spelen 

om zijn verbeelding weer 

op gang te brengen. 

 

Einstein op viool 
 

 

LŘŜŜšƴōǊƛŜŦ ƳŜǘ ƴƛŜǳǿǎ Ŝƴ ƛƴǎǇƛǊŀǘƛŜ ǾƻƻǊ ƳŜƴǎŜƴ Ǿŀƴ ƎƻŜŘŜ ǿƛƭ 
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NB: Aan onderstrepingen en aan afbeeldingen van boeken zijn linken gekoppeld.  

Schilderij: Stervende zonnebloemen ς Vincent van Gogh 

https://www.youtube.com/watch?v=IFeI9TN7698
http://www.dirkvandeglind.nl/
mailto:dvdglind@hotmail.com


Kunstenaars in Lalley  

 

Het Franse Lalley is een dorpje van niks met een bibliotheek van zo 

mogelijk nog minder. Maar wanneer ik er toch maar even 

binnenloop, verlies ik me algauw in werk van Catherine Baud. 
 

Nog nooit had ik van haar gehoord maar hier is ze dan, 

onontkoombaar en indringend. En met haar verschijnen Picasso en 

Braque ς stoutmoedige kunstenaars die ons helpen anders naar de 

wereld en anders naar onszelf te kijken. 
 

Wat zijn dat voor vormen en kleuren? Wat staat daar geschreven? 

Het verstand puzzelt. Maar het hart wéét.  
 

Dankjulliewel kunstenaars, we hebben jullie nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer Mijmerijtjes  
vind je in Stille Aandacht 

 
 
 

https://www.dirkvandeglind.nl/mijmerij.html


Dirk de Wachter over kunst 
 

ΨYǳƴǎǘ Ŝƴ ŎǊŜŀǘƛǾƛǘŜƛǘ ǾƻǊƳŜƴ ƴƛŜǘ ŘŜ ƪŜǊǎ ƻǇ ŘŜ ǘŀŀǊǘ Ǿŀƴ ƻƴȊŜ ōŜǎŎƘŀǾƛƴƎΦ 
Kunst is de taartbodem, de basis van beschaving. De creativiteit van de mens 

is namelijk het fundament van zijn bevindingen. In het maken, in het 
scheppen van nieuwe werkelijkheden kunnen we ons verbinden met elkaar. 

Creativiteit is essentieel om samen te leven, en dus niet een stukje 
versiering. Kunst mag mooi zijn en het mag bij de gordijnen passen. Maar 
eigenlijk heb ik liever dat het niet bij de gordijnen past. Dat het niet die 
evidente designesthetiek is die soms verkocht wordt in interieurwinkels 

onder het mom van kunst, maar dat er naast schoonheid betekenis in kan 
ǿƻǊŘŜƴ ƎŜȊƛŜƴΦΩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΨIŜǘ ƪŀǘƘƻƭƛŜƪŜ ƎŜƭƻƻŦ ƛƴ ±ƭŀŀƴŘŜǊŜƴ ƘŜŜŦǘ ǾŜŜƭ Ǿŀƴ ȊƛƧƴ fundamenteel 
verbindende betekenis verloren. Maar ik zie hoe een straat verder een groot 
cultuurcentrum is, waar massaal mensen naartoe stromen om zich te laven 

aan dans, theater en tentoonstellingen. Om die nood aan betekenis, aan 
rituelen en aan dingen die men niet begrijpt, ergens een plek te geven en die 

ƛƴ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǎŎƘŀǇǇŜƭƛƧƪƘŜƛŘ ǘŜ ƘŜǊƪŜƴƴŜƴΦ Ψ 
 

Aldus Dirk de Wachter in gesprek met Gerda van de Glind 
 

Klik hier voor het hele interview en hier voor de site van Gerda van de Glind 
 

https://www.mistermotley.nl/kunst-geeft-kinderen-toegang-tot-het-onbegrijpelijke-gesprek-met-dirk-de-wachter/
http://www.gerdavandeglind.nl/


SCHEPPEN  
is het eerste werkwoord in het Oude 
Boek en hangt samen met baren: de 
kunstenaar baart ook altijd iets (en 

vaak véél) van zichzelf. 
 

Jammer dat er (ook christelijke) 
scholen zijn waar vakken waarin 

creativiteit de ruimte krijgt, nog altijd 
gezien worden als een soort van vrij 

nutteloze tijdsbesteding. 
 

Veelzeggend dat dictators en populisten weinig ophebben met 
moderne kunst, bang als ze zijn voor wat ze niet begrijpen en niet 

controleren kunnen. 
 

                                                                                               DE SCHEPPER ς WOUTER BERNS 
 

ΨLƴ ƘŜǘ ōŜƎƛƴ {/IL9t DƻŘ ŘŜ ƘŜƳŜƭ Ŝƴ ŘŜ ŀŀǊŘŜΦΩ 
Creativiteit is niet alleen het begin van alles,  

zij is ook goddelijk.  
 Zij is nodig om nieuwe, ongedachte wegen te gaan en zo 

het leven mogelijk te maken waar het onmogelijk is en het 
licht te maken waar het donker is. 

 



Klimaatpelgrimstocht 
 
 
 
 
 

Van 30 september tot 11 oktober trekt er een klimaatpelgrimstocht door 
Nederland. Pelgrims zijn onderweg naar Glasgow, Schotland, waar in 

november de Wereld-Klimaatconferentie gehouden wordt. 
 

De pelgrims houden intens van het 
leven: van gezonde lucht, van 
hardwerkende bijen, van 
kwetterende vogels met hun 
kleurenpracht, van eerlijk en 
voedzaam eten, van een gezond 
eco-systeem met volop 
biodiversiteit. Ze weten zich als 
mens onlosmakelijk verbonden 
met alles wat leeft, niet verheven 
boven de natuur, maar er een 
onderdeel van. Ze hebben grote 
zorg om de klimaatverandering die 
gaande is. De hoop die hen gaande 
houdt is dat de liefde en zorg voor 
het leven op aarde de aandacht 
krijgt die het verdient, van 
individuen, kerken, bedrijven en 
regeringen.  
Lokale kerken verzorgen de 
opvang van de pelgrims. Hiernaast 
een gedicht bij de pelgrimstocht 
geschreven door de Apeldoornse 
stadsdichter Herman Kattemölle.  
Meer informatie: 
www.groenekerken.nl 

 

 
  
 
 
 
 

http://www.groenekerken.nl/


Liefde voor de aarde 
 
 
In een column in Volzin pleit ik ervoor 
ƴŀŀǎǘ Ψ[ƛŜŦŘŜ ǾƻƻǊ DƻŘΩ Ŝƴ Ψ[ƛŜŦŘŜ ǾƻƻǊ 
ŘŜ ƴŀŀǎǘŜΩ ǾƻƻǊǘŀŀƴ ƻƻƪ  Ψ[ƛŜŦŘŜ ǾƻƻǊ 
ŘŜ !ŀǊŘŜΩ ǘƻǘ ƘŜǘ DǊƻǘŜ DŜōƻŘ ǘŜ 
rekenen. 
 
Klik hier voor de column 
 
Dagblad Trouw besteedde er aandacht 
aan. 

 
 
 
 
 
 

 
Mens, waar ben je mee bezig? 
Marleen Dijksterhuis 

 
ΨKom, zei de Schepper op een dag, laat Ons 

nederdalen om de aarde en haar inwoners te 
bezien. 

En zij daalden af. 
 

En de Schepper wandelde over de aarde in 
de hitte van de brandende zon, 

en Zij zag dat het niet goed was. 
En de Schepper riep de mens tot Zich:  

 
Mens, waar ben je? 

Waar ben je mee bezig?Ω 

 
 

Lees de hele tekst van Marleen Dijksterhuis op: 
 

GEWOON MARLEEN  
 

Je vindt er nog meer moois! 

 

https://volzin.nu/klimaatcrisis-vraagt-om-volwassen-geloof/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/laat-je-transformeren-door-een-appel-groet-iedere-dag-een-boom~b6d0a906/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/laat-je-transformeren-door-een-appel-groet-iedere-dag-een-boom~b6d0a906/
https://gewoonmarleen.blogspot.com/2021/04/mens-waar-ben-je-mee-bezig.html?fbclid=IwAR3YeuzUHIoEtSbIX7R0IKqpQF34gljb_oFf0ygd1vhtFt5SoTlOjIWrLQs

